
 

Editie 4 – Zaterdagmiddag 

Niet echt afzien 
 

De hike zit er weer op. Het was niet echt afzien dit 
jaar: het was droog met af en toe een zonnetje en de 
route was niet te moeilijk en niet te lang. 
 

Vanochtend rond half tien vertrokken de paroba’s op 
hike. Dit op aanraden van de personal trainer van Geer 
en Goor. Een goede wandeling helpt je om in vorm te 
blijven. Onderweg moesten er nog de nodige opdrachten 
gedaan worden omdat alleen maar lopen ook zo saai is. 
 

Zo was er een post waarbij er een grote bak popcorn 
klaarstond. Hier bleken echter winegums onderin te 
zitten en die moesten er met de mond, zonder handen te 
gebruiken uit gehaald worden. En na afloop mocht de 
popcorn natuurlijk opgegeten worden. 
 

Een andere opdracht was wat meer bikkelen: Er moest 
een autoband overgebracht worden, maar deze mocht de 
grond niet raken. En dat dan buikschuivend over een 
touw wat niet zo hoog hing. Het is maar weinig paroba’s 
gelukt om dit in één keer goed te doen. 
 

En tot slot was er nog een opdracht voor echte 
krachtpatsers. Oud-Hollands peperkoekhappen, maar 
dan terwijl je vast zit aan een groot elastiek. En alles wat 
op de grond viel moest ook opgegeten worden. Zand 
schuurt de maag zullen we maar zeggen.

Gezocht: Nieuwe manager. John heeft er de kracht niet meer voor. 

WEER 
 
 
 
 
 

Temp:  9 °C 
Regen:  0 mm 
Wind:  N 3 
 

Vanavond blijft het 
bewolkt en wordt 
het ongeveer 9 
graden. Vannacht 
zakt de temperatuur 
tot 8 graden. Het 
kan een klein beetje 
miezeren maar in 
principe blijft het 
droog. Het gaat wel 
iets harder waaien. 

Hulde aan de kookstaf! 
 

De paroba’s moeten zelf koken, maar voor de staf worden 
de maaltijden uitstekend verzorgd. En dit dankzij de 
kookstaf. 
 

De service is ook prima: De stafleden die tijdens de hike op 
post zaten kregen broodjes bezorgd en de koffie en thee 
staan altijd klaar. 
 

Kookstaf, 
bedankt!!! 

WIST U DAT… ? 
 

• Dick (van de Lucas) eigenlijk Dik heet? 
• Er een bobbel in de tent van de Spice 

Girls van de JEEP zit? 
• Schijndel zegt dat ze echt niet saai zijn? 
• Ze vinden dat Berlicum zelf saai is? 
• Jeroen van B. het ei van zijn gidsen heel 

erg kan waarderen? 
• Hij een tosti nog meer zou waarderen? 
• De Losbollen van Schijndel het irritant 

vinden dat alle vogels ’s ochtends een 
ander deuntje fluiten? 

• De Columbus zegt dat de krant ook wel 
eens fouten maakt? 

• Rens van Berlicum op de blaren moet 
zitten? 

• Sommige paroba’s het weiland fijner 
vinden lopen dan de weg? 

• De route van de hike ook goed achteruit 
te lopen was? 

• Het touw op post 1 niet stevig genoeg 
bleek te zijn? 

• Anne en Sophie de bak water die ze over 
zich heen kregen zelf over zich af hebben 
geroepen? 

• De zon zich vandaag zowaar even heeft 
laten zien? 

• Hij nu helaas alweer verdwenen is? 
• De kampstaf best aardig is? 
• Zij namelijk vanochtend alle afwas van de 

staf hebben gedaan? 
• Wij van de redactie al zin hebben in 

vanavond? 

Wat is RSB nu? 
 

In de vorige editie van deze krant stond de 
vraag wat RSB nu eigenlijk betekent. Hier 
hebben we twee verschillende antwoorden 
op gehad. De Pythons van de Lucas zeggen 
dat het staat voor Regionale Scouting Band, 
terwijl de Panters (ook van de Lucas) 
beweren dat wij het verkeerd gelezen 
hebben. Volgens hen stond er namelijk FSB 
en dat staat voor Foute Scouting Band. 
 

Het mysterie is in ieder geval opgehelderd! 


